
Verken Den Helder per voet

Met aan drie kanten zee kent Den Helder een unieke ligging. Dat
viel ook Napoleon Bonaparte op. Hij noemde het stadje in 1811
het Gibraltar van het Noorden. De ideale plek dus om er een
marinevloot te stationeren. En de rest is geschiedenis. Iedere
Nederlander kent Den Helder nu vanwege de gelijknamige stelling
en marinebasis. Deze wandelroute neemt je mee naar een van die
oude forten, Fort Dirksz. Admiraal. Daarnaast ontdek je met deze
wandeling ook de charme van de Helderse binnenstad.
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